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WIJ VERWELKOMEN 

Ook deze maand zijn er 

weer nieuwe leerlingen 

gestart. We verwelkomen 

ze in deze nieuwsbrief. 

HIEPERDEPIEP! 

Jarig (geweest)? De 

felicitaties staan in deze 

nieuwsbrief. 
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VOOR IN UW AGENDA VOOR 
DE MAAND: FEBRUARI  
 

10 februari Studiedag: alle leerlingen vrij 

19 februari Rapporten mee 

20 februari Studiedag: alle leerlingen vrij 

21 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 

  

  
 



 

  

WIJ VERWELKOMEN 
Wie? In groep 

Haveyenso (januari) 3 

Fano 1-2b    
Hayley 1-2a    
Kuba 1-2b    
Joah 1-2a    
  

  

  

  

 

VANUIT DE 
DIRECTIEKAMER 
EEN WOORDJE VAN MEESTER BRAM 

In deze eerste maand van het nieuwe kalenderjaar 
alsnog de beste wensen. 

We hadden het jaar prachtig afgesloten met een 
heerlijk diner en een gezellige afterparty. Nu zijn we 
weer uitgerust gestart. 

De start bracht al meteen de nodige uitdagingen 
met zich mee in verband met de winterse 
omstandigheden. Ik ben heel trots op dit team dat 
het iedereen gelukt is om zich door de sneeuw en 
gladheid een weg te banen richting onze school, 
zodat onze kinderen toch onderwijs konden krijgen! 

Verder nog bedankt voor alle positieve reacties 
omtrent communicatie en vervanging bij verzuim, 
dat geeft ons een bevestiging dat we de goede weg 
zijn ingeslagen. Fijn om te horen. 

Wat betreft pauzehap en traktaties, weet u uit 
voorgaande nieuwsbrieven dat we achter de 
schermen druk bezig zijn met een nieuw beleid. Niet 
alleen opgesteld door teamleden, maar ook in 
overleg met onze leerlingenraad die weer actief 
bezig is.  

Vorige week zijn de puntjes op de i gezet in 
samenwerking met de MR, zodat de definitieve 
versie nu in de maak is en binnenkort met u gedeeld 
gaat worden. 

 

LEERLINGENRAAD 
VOEDINGSBELEID 

Zoals u al aan het begin kon lezen is het voedselbeleid 
in het verleden in samenwerking met de leerlingenraad 
opgesteld. De leerlingenraad is nu weer enthousiast 
begonnen onder leiding van juf Clemeyns. Hele goede 
ideeën worden nu uitgewerkt en u zult daar na de 
volgende vergadering op 5 maart meer over horen.  

 



  

VOORLEESONTBIJT 
NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Op woensdag 21 januari deden wij op school mee aan 
het Nationaal Voorleesontbijt. Wat was het een 
gezellige en sfeervolle ochtend! 

Alle kinderen mochten in hun pyjama of onesie naar 
school komen, wat meteen zorgde voor een extra 
knusse start van de dag. De oudercommissie (OC) 
regelde het ontbijt en zorgde voor alle leerlingen voor 
een krentenbolletje of ander lekker broodje. 

Het voorleesgedeelte werd georganiseerd door de 
leerkrachten. Leerlingen uit de hoogste groepen lazen 
voor aan de jongere kinderen, wat zorgde voor mooie 
momenten van samen lezen en verbinden. 

Dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze 
geslaagde ochtend! 

 

VOORLEZEN OBA 
2 TOT 4 JARIGEN 

Net als de afgelopen maanden is de 
woensdagochtend het voorleesmoment in  
OBA Duivendrecht gevestigd in het dorpshuis. 
 

10:00 tot 10:30 uur Boek op schoot 
2+ 

Een gezellig voorleesmoment voor peuters en hun 

ouders/begeleiders. We kiezen boeken die passen 

bij kinderen tussen 2 en 4. De verhalen zijn 

herkenbaar, eenvoudig en rijk aan visuele prikkels. 

Kom ook! Tijdens de vroege kinderjaren leggen we 

het fundament voor een leven vol leren, ontdekken 

en communiceren. Taal speelt hier een cruciale rol 

in. Wanneer kinderen al vroeg in hun leven in 

contact komen met woorden, klanken en verhalen, 

ontwikkelen ze meer dan alleen hun 

woordenschat. Ze ontwikkelen ook het vermogen 

om zich uit te drukken, samen te spelen en hun 

omgeving beter te begrijpen. Regelmatig, liefst 

dagelijks, voorlezen ondersteunt deze 

ontwikkeling.                                                       

 

Aanmelden is niet nodig. Kom je ook? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Datum Naam: groep Datum Naam: groep 
      
1 Stach 3 25 Ava 6 

1 Stach 3 27 Jayden 7 

7 Anne-May 8 27 Joshua 7 

7 Toan 1-2b 27 Moos 3 

8 Mason 4 27 Luca 1-2b 

8 Pasha 6 28 Emma 1-2b 

8 Flynn 7 28 Ziyarah 7 

8 Azra 6 30 Toby 6 

9 Merle 6    

10 Johnairo 4    

10 Leilani 6    

11 Semih 3    

11 Timur 3    
11 Lujain 1-2a    
11 Casper 6    
12 Mári 1-2a    
12 River 8    
13 Bonnie-Blue 1-2b    
13 Lori 1-2b    
15 Daevi 1-2a    
20 Jaad 3    
20 Nova 4    
22 Amariah 3    
23 Eleonora 1-2b    
24 Florine 3    

 



 

 

  

MUZIEKSCHOOL 
ZOEKT BESTUURS-
LEDEN 

 

 

 

Tot slot wil ik deze nieuwsbrief afsluiten met een 
leuke stelopdracht uit groep 7. 

Veel plezier! 

Stelopdracht groep 7 – Schrijf een verhaal waarin 
je door de ruimte vliegt en een nieuwe planeet 
ontdekt. 

De planeet van de grappen. 

Ik ben Alexander en ik leid jullie door mijn 
verhaal. 

Na 3 maanden vliegen ben ik geland op een 
onbekende planeet. Nog geen leven te zien. Ik ga 
de planeet verder verkennen. Mijn missie is een 
planeet te vinden om rustig te wonen. Mijn 
plannen zijn om mijn eigen stad te bouwen. 

Ik loop naar een grot toe, ik loop verder en ik ben 
heel voorzichtig. En opeens valt de grond onder 
mijn voeten weg, het is net een heel steile 
glijbaan. Uiteindelijk val ik in een mooi landschap 
in het zachte gras. Ik sta op en geloof mijn eigen 
ogen niet, ik zie heel veel huizen! Allemaal 
straatjes met huisjes. Er lopen kleine mensjes in 
en uit de huizen. Ik loop er heen en opeens gaan 
ze allemaal schreeuwen en gillen. Eerst dacht ik 
dat ze gilden omdat ze mij zagen. Maar toen zag 
ik dat ze voor iets anders wegrenden. Iedereen 
was weggerend en toen zag ik een kleine baby 
zitten. Ik kwam dichterbij en pakte de baby op en 
opeens begon de baby me keihard te bijten en 
dat deed heel erg pijn. Snel zette ik de baby weer 
op de grond en rende naar de andere wezens. 
Toen de baby weg was durfden ze allemaal weer 
naar het plein. 

Ik liep verder door de stad. Ik liep verder en ik zag 
een klein steegje en ik zag daar alweer iets raars: 
pannenkoeken op beentjes! Een van de 
pannenkoeken zei: ‘Wij zijn pannenkoeken van de 
straat en ik zou maar snel weggaan want anders 
pakken wij jou aan!’. 



Dus ging ik verder met mijn onderzoek van de stad. En opeens begon er iets uit de lucht te vallen, 
ik ving wat van die dingen op. Toen ik ze goed bekeek bleken het speelgoed clowns te zijn. 
Opeens toen ik er eentje vasthield begon hij te bewegen, ik schrok heel erg. Ik liet het speelgoed 
vallen en liep door, verder zag ik nog een voorstelling met dansende olifanten, zingende lama’s 
en springende nijlpaarden. In plaats van dat iedereen klapte riep iedereen: ‘Boe!’. Ik klapte. Ik 
keek toen om me heen en zag iedereen naar mij staren. Toen riep iemand: ‘Waarom ben jij zo 
groot?!’. Ik vertelde mijn verhaal, iedereen luisterde goed en toen ik klaar was met vertellen vroeg 
iemand: ‘Waarom schieten we hem niet terug met een kanon door dat gat?’. Iedereen vond het 
een goed idee dus een paar van die mensjes begonnen te bouwen. 

Ik liep verder door de stad en liep tussen de huisjes door. Op een moment werd de weg tussen 
de huisjes heel smal en zat ik vast. Ik riep om hulp, er kwamen een paar mensjes met een zaag 
die stukken van de huizen afzaagden. Dus ik was vrij en kon terug naar het kanon lopen. Ik wilde 
kijken hoe ze bouwden maar in plaats daarvan zongen en dansten ze, en tot mijn verbazing 
begonnen de onderdelen te zweven. Ik keek stil toe hoe de zwevende onderdelen samenvoegde 
tot een kanon. Ik ging in het kanon zitten en werd afgevuurd. 

Ik vloog recht naar mijn ruimteschip, zo naar binnen, ging zitten achter mijn stuur en vloog verder 
op zoek naar een geschikte planeet. Als ik ooit weer terug kom naar aarde laat ik die planeet “de 
planeet van de grappen” noemen. 

Einde 

 

 

 

 

 

 


